
Brief van Hendrik aan dochter Nel (R’dam) 3 februari 1953 

Geschreven met potlood op papier van de Vakgroep Schildersbedrijf 

3 dagen na de watersnoodramp van 1953 die ook Brouwershaven trof . 

 

Brouwershaven, 3 Febr 1953 

Lieve Nel, 

Even een berichtje. We maken het allen goed. Zelf ben ik ook goed maar nog slap. 

Vreeselijke toestand op Brouw. Janna de Nooijer en haar kind en een kind van Aatje 

verdronken. Schilderwerkplaatsen van Schelen en woning van Bleijker ingestort. 

Andere geheel ondermijnd bij Catheriena Slager Nieuwhuize, Westdorp.  

Wij hebben veel water binnengekregen, het stond 25 a 30 cm boven de damplanken. 

Onze meubelen zijn bijna allen weggespoeld en water nog is bedorven. Het water 

stond 70 a 80 cm in de kamer. Schoenen, beetje kleeren, kleed, affijn dat kan ik 

allemaal niet opnoemen dressoir met gehele inhoud, cassette, glaswerk, alles weg. 

Wij danken God dat we er zelf zoo goed afgekomen zijn, ik en Pie stonden tot half 

onze bovenbenen in het water tot heden weten we er niet van. Pie heeft gister de voor 

en achterkamer schoon gekregen nu de keuken enzovoort 

Nog heel Schouwen-Duiveland staat zoowat blank, de polder Oud-Bommenede, 

Zonnemaire en de polder Noord-Gouwe zijn nog droog. Van Oosterland of 

Noorwelle weten we niets, bij vd Bijl staat het water 1.60 m in de kamer. De 

menschen uit Schouwen worden met vliegtuigen en roeiboten van zolder en daken 

gehaald. Joh. v Wouwe en vrouw zaten ook op dak. Jo. De Boer Corry van Ree met 4 

kinderen verdronken, op Dreischor veel verdronken. Zierikzee ruim 20 verdronken 

maar we weten niets af en toe komt er iets door. Geen post, geen telefoon, geen licht, 

geen water, geen gist, zout enzovoort bij ?, de huizen en de nieuwsstad alles stonden 

70-80 cm in het water. Koeien, paarden zeer veel vee verdronken. Nel het is niet te 

beschrijven in de straten bij de docter bij vd Hoek gaten waar je 3 tot 4 boerenwagens 

in kan gooien en dan zie je niet er water is bij op het kerkhof kan je wel een paar 

huizen ingooien en je ziet er niets van.  

Maar God zij dank Hij heeft ons bewaard, maak je niet ongerust hoor bij ons komt 

het alleen op geldelijke schade aan ons huis denk ik 400 gulden schade. 

Zijkant brief: 

Op Schravendeel moet het ook vreeselijk zijn 54 verdronken op Schouwen-Duiveland 

300 doden. 



Groet allen van ons wij bevelen ons aan in hun gebed. 


